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RAUWDAG
LESLIE D’HONDT  

Dagen zonder Julia

Rauwdag beschrijft de laatste dag in het leven van George. George is een bejaarde West-Vlaamse 
man die na het overlijden van zijn vrouw Julia geen zin meer heeft in zijn voortbestaan. Hij neemt 
een drastische beslissing en meent dat een leven zonder haar niet hoeft. Hij bepaalt dat hij op 30 
november zal sterven.

Het verhaal volgt George tijdens die laatste dag. Wat doet hij allemaal en hoe heeft hij zich 
voorbereid? Hoe zag zijn leven eruit? Welke rol krijgt vriend André in George zijn plannen? En kan 
André George nog stoppen?

Het boek oordeelt niet maar schetst het beeld van 
een gesloten man die de liefde van zijn leven en zijn 
houvast verliest. De daad die hij wil stellen, gebeurt 
niet in een opwelling maar overwogen en goed 
voorbereid.

De laatste dag van George: een 
weloverwogen beslissing

Leslie D’Hondt (°1980) groeide op in het West-
Vlaamse Sint-Joris. De liefde voor natuur, boeken, 
dans, muziek en schrijven werden haar van kinds 
af aan meegegeven. Ze schrijft haar gedachten 
neer in poëzie, verhalen en columns. Ze heeft altijd 
een verhaal in haar hoofd waar ze aan kneedt en 
schaaft. Ze houdt ervan om haar ideeën door een 
caleidoscoop te bekijken en pent ze met veel liefde 
neer.

Om George zijn verhaal te schrijven, verdiepte 
ze zich in suïcide bij ouderen, eenzaamheid en 
rouwverwerking. Het verhaal is geschreven met oog 
voor de tijdsgeest waarin deze generatie opgroeide 
en het leven dat zij voor zichzelf uitbouwden.

 

Leslie D’Hondt
Rauwdag

ca 110 pagina’s | €20 | 14 x 21 cm | NUR 301 | 
Paperback | Verschijnt in september 2023

isbn 9789493293373
9 789493 293373

Eenzaamheid en rouwverwerking bij ouderen in beeld gebracht



3RUSTELOZE OMWEGEN
SANDY TERRYN

Redding vinden in filosofie en kunst

Alexander Dupont is voorbestemd om samen met zijn broer de familiebakkerij verder te zetten. 
Dit is echter buiten het noodlot gerekend, dat het gezin zwaar op de proef stelt. Door deze situatie 
raken de familieleden helemaal van elkaar vervreemd. Alexander beseft in zijn puberjaren al dat hij 
het alleen zal moeten redden in dit leven. Nooit enige wil gehad om te studeren, gaat hij van school 
af zonder diploma. 

Daarna begint voor hem een zoektocht, die naar zijn ware zelf moet leiden. Dit blijkt evenwel 
geen sinecure, want hoe meer kennis hij krijgt, hoe meer hij lijkt te lijden. Ook doen de grote 
maatschappelijke veranderingen hem tot het besef komen dat hij zijn identiteit stilaan aan het 
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‘De westerse migrant is een erg goed geschreven debuut met een 
originele kritiek op het westen.’ – NBD Biblion

verliezen is. Zijn zoektocht leidt Alexander tot bij 
de grote filosofen, de klassieke muziek en de grote 
levensvragen, die op een diepzinnige manier aan 
bod komen.

Een constante nood aan nieuwe 
prikkels: ziedaar de achilleshiel van 
de westerse mens volgens Alexander

Sandy Terryn (1973) woont in Izegem. Hij 
debuteerde in 2021 met De westerse migrant.
Een jaar na deze geprezen roman volgde zijn 
tweede worp, Wachten op het einde. Terryn 
ontleedt op onnavolgbare wijze de context waarin 
extreme denkbeelden ontstaan en hoogtij vieren. 
De zoektocht naar houvast en zingeving in een 
samenleving die velen ontgoochelt blijft een heel 
actueel thema en een constante in zijn werk.

Sandy Terryn
Rusteloze omwegen

ca 210 pagina’s | €21,95 | 14 x 21 cm | NUR 
301 | Paperback | Verschijnt in juli 2023

isbn 9789493293335
9 789493 293335
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Hannah Waterman
De kinderen zijn de bloesempjes

ca 220 pagina’s | €22,95 | 14 x 21 cm | NUR 
301 | Paperback | Verschijnt in september 
2023

isbn 9789493293342

9 789493 293342

DE KINDEREN ZIJN DE BLOESEMPJES
HANNAH WATERMAN

De tol van opgroeien in een huis zonder structuur

Alma groeit op in een gezin zonder enige structuur. Haar vader is een komiek en een graag geziene 
man in de buurt. Het welzijn van de kinderen lijkt hem niet te interesseren en vaak heeft hij 
binnenshuis een onvoorspelbaar humeur. Moeder heeft een zacht karakter, maar is als een kind 
dat in een droomwereld leeft. Zij kan het huishouden niet organiseren en evenmin haar kinderen 
begeleiden.

De oudste dochter Sonja is boos op iedereen. Alma is de tweede dochter en neemt al heel jong 
volwassen taken op zich. Zo is zij het hulpje van vader als hij een voorstelling heeft. Hoewel de 
theatervoorstellingen de hoogtepunten zijn voor Alma, voelt ze steeds vaker een knagend verlangen 

naar liefde en bevestiging. Een oom en de broer van 
een vriendin vervullen die behoefte een tijdje totdat 
ook zij weer verdwijnen. Als vader op jonge leeftijd 
overlijdt en moeder zich stuurloos overlevert aan 
een vriend, neemt Alma een ongewoon besluit voor 
een meisje van dertien…

‘Alma verlangde naar liefde en 
bevestiging in een gezin waarin ze 
dat niet vond.’

Hannah Waterman werd geboren in de 
Amsterdamse Jordaan en had sindsdien vele 
adressen. De laatste jaren woont ze op Madeira, 
niet ver van de zee, met veel ruimte en heel 
sympathieke mensen. Hier wil ze blijven.

Hannah Waterman heeft geen academische 
opleiding genoten: alles wat voorbijkomt in het 
leven, is haar leerschool. De onderwerpen waarover 
ze schrijft in haar boeken, zijn veelal biografisch. 
Vroeger schilderde ze veel, maar de taal biedt haar 
nu de mogelijkheden om meer genuanceerd te 
vertellen.

Een meeslepend en confronterend verhaal over het ongewone besluit 
van een jong meisje met de nodige dosis doorzettingsvermogen 

en veerkracht in moeilijke situaties.



5HET LENTELIEF
EDDY HUYGHE

Het dilemma van Paula

Omdat zij in haar huwelijk met de geloofsgekke vader van Sara niet meer gelukkig is, beleeft Paula 
zowel in 2005 als in 2013 enkele geheime liefdesavonturen met een veertien jaar jongere persoon. 
De zeer sterke aantrekkingskracht tussen Paula en haar geheime geliefde vindt zijn oorsprong in het 
verleden, maar wordt getemperd door haar angst dat hun relatie ontdekt zal worden. Zo zou zij het 
contact met haar dochter (tijdelijk) kunnen verliezen.

Wanneer in 2022 haar geheime geliefde onverwacht opnieuw opduikt, wordt Paula gedwongen een 
definitieve keuze te maken. Zal zij kiezen voor haar grote liefde of laat zij haar huwelijksgeluk met 
haar tweede man niet in gevaar komen? En hoe zal 
haar dochter reageren als zij verneemt dat haar 
moeder in het verleden een geheim avontuurtje 
heeft beleefd? Paula bevindt zich op een moeilijk 
pad tussen verliefdheid en moederliefde. Door 
geduldig te zijn, zelfs in haar amoureuze verlangens, 
kan er mogelijk een oplossing worden gevonden…

Ontroerende familieroman over 
moeilijke keuzes in de liefde

Eddy Huyghe (1954) is gepensioneerd field sales 
manager in de farmaceutische sector en woont in 
Sint-Antonius-Zoersel. Het Lentelief is het sluitstuk 
van zijn familietrilogie rond de twintigjarige Sara 
en haar moeder Paula. Eerder verschenen al Het 
Mirakelmeisje en De Familiefee.
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Eddy Huyghe 
Het Lentelief

ca 310 pagina’s | €25,95 | 15 x 23 cm | NUR 
301 | Paperback | Verschijnt in november 
2023

isbn 9789493293403

9 789493 293403

Laatste deel van de trilogie van Eddy Huyghe over een hachelijke 
moeder-dochterrelatie



6 DODEMANSVINGERS
HERBERT DE PAEPE 

Spanning over de grenzen van tijd en ruimte
Na vijftien jaar in een Portugese gevangenis keert een gevallen rockster terug naar zijn geboortedorp 
in de Vlaamse Ardennen. In het Tatragebergte in Polen worden twee foorkramers brutaal vermoord. 
Een Amerikaanse filmploeg moet een mammoetenjacht in Siberië abrupt stopzetten. Op de bodem 
van de Egeïsche Zee woelt een aardbeving een eeuwenoud scheepswrak bloot. En een steenrijke 
Chinese verzamelaar is op zoek naar een geheimzinnig artefact. Deze spannende gebeurtenissen 
raken elkaar in een ingenieus web van intriges die de grenzen van tijd en ruimte doorbreken.

‘De wreedheid, humor en 
schoonheid maken Icarus tot een 
even absurdistische als intrigerende 
thriller, rauw en rafelig, geschreven 
met lef en creativiteit.’ – Bazarow

Herbert De Paepe (°1969) is journalist en 
thrillerauteur. Na vijf boeken in co-auteurschap, 
waarvan de epische ‘Swartwater’-trilogie werd 
genomineerd voor de Diamanten Kogel en 
de Gouden Strop, ging De Paepe solo. In zijn 
vorige, monumentale thriller Icarus (2021) zocht 
hij het hoger én verder dan ooit tevoren. Hij 
balanceert telkens op de rand van de grens 
tussen geschiedenis en fictie, als een onversaagde 
equilibrist. Met Dodemansvingers levert hij een 
meesterwerk af, in een gebalde taal die de breed 
uitwaaierende plot strak in handen houdt.

Herbert De Paepe
Dodemansvingers

ca 240 pagina’s | €22,95 | 15 x 23 cm | NUR 
305 | Paperback | Verschijnt in november 2023

isbn 9789493293441
9 789493 293441
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De Paepe is klaar voor zijn doorbraak bij het grote publiek
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Brieven uit Congo schetst de gebeurtenissen in de 
roerige jaren tussen de Tweede Wereldoorlog en de 
onafhankelijkheid van Congo. De brieven, de moord 
en de geschiedenis smelten aan het einde van het 
verhaal samen tot een onverwachte ontknoping.

Een verborgen familieverhaal komt 
naar boven na onthullingen in een 
Belgisch-Congolese briefwisseling

Dit boek is gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal. In 1993 was medeauteur Dirk Thyssen 
betrokken bij de sloop van het CMB Zeestation in 
Antwerpen, waar vroeger Congoboten aanmeerden. 
Hij ontdekte een houten container met huisraad, 
waaronder een koffer vol brieven die twee zussen 
tussen 1949 en 1960 naar elkaar schreven. Het 
gezin besloot in mei 1960 terug te keren naar België, 
maar de container werd nooit opgehaald. Wat is er 
met deze familie gebeurd?

De auteurs zijn jeugdvrienden die elkaar na 
meer dan veertig jaar weer ontmoetten en 
direct een klik hadden. Rony Roeland (°1955) is 
een gepensioneerde verzekeringsmakelaar en 
heeft al drie thrillers geschreven. Dirk Thyssen 
(°1955) werkte als manager dispatch bij PSA in 
de Antwerpse haven en is momenteel actief als 
psychosociaal medewerker en erkend bemiddelaar 
in arbeidsrelaties en sociale zaken bij de externe 
preventiedienst Mediwet. Dirk is de broer van 
acteur Peter Thyssen.

BRIEVEN UIT CONGO
RONY ROELAND & DIRK THYSSEN 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal: de doos met brieven, 
illustraties en stadsplattegronden is echt!

In de schaduwen van het verleden

Professor Van den Bulcke lijdt aan slapeloze nachten. Steeds weer verschijnt er in zijn dromen 
een Afrikaans meisje. Hij weet niet waar ze vandaan komt, maar hij verbindt haar met zijn 
familiegeschiedenis. Op een dag belandt er een doos met brieven op zijn eettafel. Deze bevat de 
correspondentie tussen zijn moeder en haar zus, die na de Tweede Wereldoorlog naar Congo 
verhuisde. De professor raakt nog meer nerveus.

Als er dan ook nog een moord plaatsvindt in het Antwerpse Schipperskwartier, wordt zijn verwarring 
alleen maar groter. Langzaam maar zeker wordt via de brieven duidelijk hoe zijn verleden 
onlosmakelijk verbonden is met Afrika en de moord.

Rony Roeland & Dirk Thyssen
Brieven uit Congo

ca 350 pagina’s | €24,95 | 14 x 21 cm | NUR 
330 | Paperback | Verschijnt in december 
2023

isbn 9789493293489

9 789493 293489
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8 VERTELSELS VAN EEN MACROFOTOGRAAF
TIFFANY HEYMANS   

Kleurrijke avonturen van insecten en spinnen

Tiffany Heymans is een natuurfotografe uit Vlezenbeek en brengt met haar nieuwste boek een 
uitgekiende selectie van prachtige macrofoto’s van insecten en spinnen. Op haar unieke foto’s 
zijn dieren van een paar millimeter groot tot in het kleinste detail te zien. Ze deelt verhalen over 
hoe ze elk beeld nam, aangevuld met interessante en leuke weetjes over de insecten zelf. Wist jij 
bijvoorbeeld dat spinnen blauw bloed hebben?! Het boek is gericht op een breed publiek, onder wie 
natuurliefhebbers, fans van fotografie en kinderen.

Tiffany werd zeven jaar geleden verliefd op insectenfotografie toen ze samen met haar zoon tijdens 
een natuurwandeling een mooie bij tegenkwam. Ze gebruikt nu hypergespecialiseerde apparatuur 

om de schoonheid van deze kleine wezens vast 
te leggen. Tiffany hoopt dat haar boek lezers zal 
inspireren om de wonderen van de natuurlijke 
wereld te waarderen en respect te hebben voor de 
ingewikkelde levens van insecten en spinnen.

Tiffany Heymans won al 
verscheidene internationale prijzen 
met haar unieke foto’s

Vertelsels van een macrofotograaf bevat ongeveer 
80 foto’s, waarvan verscheidene bekroond zijn 
geweest. Tiffany Heymans’ liefde voor het 
fotograferen van insecten heeft haar naar vele 
avonturen geleid. Zo is ze ooit vast komen te 
zitten in drijfzand tijdens een fotosessie op de 
Kalmthoutse Heide en werd ze zelfs eens aangezien 
voor een inbreker tijdens het fotograferen in een 
heg!

Ben je ook zo gefascineerd door deze kleine 
wondere wereld om ons heen, of wil je graag meer 
weten over insecten en spinnen? Dan is dit boek 
zeker iets voor jou.

Tiffany Heymans
Vertelsels van een macrofotograaf

ca 130 pagina’s | €24,95 | 15 x 23 cm | NUR 
432 | Paperback | Verschijnt in augustus 2023

isbn 9789493293328
9 789493 293328
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Een kijk- en leesboek voor een breed publiek van jong en oud!



9DE GEHEIMEN VAN ONTSPANNEN BEWEGEN
YVES VERBEECK 

Eerherstel voor zuivere beweging

De stressreactie in ons lichaam activeert vanzelf in een levensbedreigende situatie en veroorzaakt 
een energieboost in lichaam en geest. Deze reactie houden we al eeuwen in stand en hebben we 
verweven in onze maatschappij. We vinden het normaal om problemen te bestrijden met emoties 
als hebzucht, macht, boosheid tot haat. Te lang overleven in deze reactie leidt onvermijdelijk tot 
klachten en ziektes, omdat we niet meer in staat zijn om te helen. De relaxatiereactie daarentegen, 
waarbij we kunnen verteren en helen in de breedste zin, wordt vergeten. Hierbij voelen we een 
subtiele energie, zien we het grotere plaatje en oplossingen die het geheel dienen.

Het wordt tijd dat we terugkeren naar ons vergeten, 
vertrouwde Zijn. Ons pure Zelf is aanwezig in ons 
lichaam en kan worden ontdekt via ontspanning. 
Door te luisteren naar ons Zelf en patronen te 
helen, worden we veerkrachtig en helder. Het 
lichaam transformeert onzuivere energie als we 
ook onaangename ervaringen toelaten zonder 
tussenkomst van het ego. Zo keren we terug naar 
ons oorspronkelijk Zijn en leven we van daaruit.

Ontdek de beweging in de stilte, 
wees stil terwijl je beweegt

Dit boek gaat over het veilig beoefenen van 
ontspanning, meditatie, houdingen en bewegingen. 
Onze houding en beweging worden geleid door 
interne richtlijnen. We moeten die toelaten en 
er trouw aan blijven. Kiezen we om verder in de 
stressreactie te leven? Of ontdekken we opnieuw 
onze ware kracht en wijsheid? Door te oefenen 
transformeren we in wie we werkelijk zijn en 
kunnen we ons optimale Zelf gewaarworden. Dit 
is ‘move from the end’. Yves Verbeeck ontwikkelde 
hiervoor een heel toegankelijk oefenschema. 

Yves Verbeeck (°1966) is een kinesitherapeut met 
specialisaties in relaxatie- en oosterse manuele 
therapie. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring 
in chi kung en tai chi, waarbij hij persoonlijke 
correcties kreeg van twee meesters. Door zijn 
doorzetting ontdekte hij wat ontspanning werkelijk 
is en hoe je vanuit ontspanning leeft.
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Yves Verbeeck
De geheimen van ontspannen bewegen. 
Het Nieuwe Bewegen

ca 260 pagina’s | €24,95 | 15 x 23 cm | NUR 
720 | Paperback | Verschijnt in september 
2023

isbn 9789493293366

9 789493 293366

Yves Verbeeck ontwikkelde Het Nieuwe Bewegen, een uniek 
oefensysteem gebaseerd op zijn kennis en ervaring. Hij begeleidt 

mensen in groepspraktijken met hands-on behandelingen en 
workshops, en inspireert met voordrachten en boeken.



10 WAKKER
SARAH BRAECKEVELT    

Doorheen de chaos in ons hoofd

‘De werkelijkheid, die kan het tempo van mijn hoofd niet volgen. Ik produceer belachelijk veel 
gedachten tegelijkertijd. Het is als een autostrade met een tiental wegen die allemaal boven, op en 
door elkaar synchroon het verkeer kunnen bevatten. Wonder boven wonder gebeuren er vrij weinig 
accidenten. De gedachten gaan gewoon ongestoord hun eigen gangetje.’

Gemiddeld produceert een mens zo’n 120.000 gedachten per dag, waarvan slechts een fractie ons 
echt vooruit helpt in het leven. Geen wonder dat we al eens durven verdwalen in deze wildernis. 
Eens we er bewust mee aanwezig leren zijn, eens we leren voelen wat eronder ligt, dan worden we 
wakker en kunnen we pas echt ten volle gaan leven. 

In dit boek richt Sarah zich tot degenen die lijden 
onder het gewicht van maatschappelijke druk, en 
allicht nog sterker onder de tirannie van hun eigen 
gedachten. In sluimertoestand – ergens tussen 
slaap en waak – doen wat ons wordt opgedragen 
met de hoop daarin geluk te vinden. Niets is echter 
minder waar, hoog tijd dus om het over een andere 
boeg te gooien!

Wat doe je als je de pijn van het 
wakker zijn ervaart?

Sarah Braeckevelt is werkzaam als psychologe 
en gedragstherapeute, ze verhuisde afgelopen 
jaar naar Barcelona en werkt van daaruit volledig 
digitaal. Ze ontwikkelde het Fully Present-
programma, erop gericht je vermogen om flexibel 
met gedachten en gevoelens om te gaan, zo ook 
met de uitdagingen van het leven, te vergroten.
 
Dit programma is een waardevol hulpmiddel voor 
mensen die op zoek zijn naar meer rust en balans 
in hun leven. Bovendien biedt Sarah gratis geleide 
meditaties aan op de app Insight Timer. Hierdoor 
kan iedereen genieten van de voordelen van 
mindfulness, waar ze ook zijn.Sarah Braeckevelt

Wakker

ca 160 pagina’s | €20 | 14 x 21 cm | NUR 860 | 
Paperback | Verschijnt in september 2023

isbn 9789493293380
9 789493 293380
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Sarah Braeckevelt onderzoekt het brede terrein tussen angst en 
bewustzijn en de manier waarop onze gevoelens ons tegenhouden op 

weg naar geluk.



11ZIE JE KIND ÉCHT
CHARLOTTE KÖRMÖCZI 

Een ware ont-moeting van de kinderen van NU

Door de toegenomen hulpvraag, het testen en labelen van kinderen, zou je kunnen denken dat er 
iets mis is met onze kinderen. Niets is minder waar. De kinderen van NU hebben geen problemen, 
maar onze systemen en visies op onze kinderen en leren wel. De kinderen laten ons zien dat onze 
manier van denken over, kijken naar en omgaan met hen niet werkt.

Kinderen van NU ‘moeten’ zoveel dat ze er soms ook echt (school)moe van worden.
	 Maar kunnen kinderen nooit eens gewoon zichzelf zijn?
	 Kunnen kinderen nog hun eigen ritme en noden volgen?
	 Kunnen kinderen nog vrij, spontaan en 		
	 onbezonnen blijven?

Dit boek benadrukt het belang van de eerste zeven 
jaren van een kinderleven, de ‘gouden jaren’ zoals 
Charlotte ze noemt. En dat begint al van bij de 
kinderwens. In die eerste zeven jaar wordt het 
fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling 
van kinderen. Onze kijk op kinderen beïnvloedt 
hun gedrag. Daarom gelooft Charlotte in een 
preventieve aanpak van problemen, om deze liever 
te voorkomen dan te genezen. 

Kinderen hebben volwassenen nodig die hen die 
goede start kunnen geven, die met hen omgaan 
in alle gelijkwaardigheid en hen de kans geven 
100% zichzelf te zijn, waarbij ze écht gezien worden 
zonder labels, vooroordelen of verwachtingen. Zo 
vindt er een echte ‘ont-moeting’ plaats tussen het 
kind en de volwassene en kan het kind zich optimaal 
ontplooien.

Charlotte Körmöczi is pedagoge, gezinscoach, 
yogateacher, ondernemer en mama. Werken met 
kinderen is haar passie. Ze is een pedagoge die 
gangbare theorieën over opvoeding en onderwijs 
in twijfel trekt en ze jarenlang heeft verfijnd in haar 
werk met kinderen. In dit boek staat Charlottes 
visie op kinderen, leren en leven beschreven. Deze 
visie is intuïtief en organisch gegroeid. Charlotte 
legt ook links met de yoga en de levenslessen die ze 
op haar yogamat heeft geleerd. Het is daarom een 
pedagogisch boek met een spiritueel randje.

In 2017 richtte Charlotte Creanest op: een 
creatief warm nest voor gezinnen. Hierin geeft 
zij gezinscoaching en kinderyoga. In 2022 kwam 
daar Kleurnest bij, een vzw die de kinderkampen 
van Creanest overnam. In 2024 krijgt Creanest 
een nieuw jasje in de vorm van een ware ont-
moetingsplaats voor jonge gezinnen die de visies uit 
dit boek in de praktijk brengt.
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Charlotte Körmöczi
Zie je kind écht

ca 140 pagina’s | €21,95 | 14 x 21 cm | NUR 
840 | Paperback | Verschijnt in november 
2023

isbn 9789493293434

9 789493 293434

Charlotte pleit voor een preventieve, holistische en intuïtieve visie 
op kinderen, opvoeding en leren die het kind en zijn/haar behoeftes 
vooropstelt.



12 STILLE DENKER
ANNICK BEYERS 

Op zoek naar verstilling en zingeving in het Hoge Noorden

De vijftienjarige Maya is een vrolijke en sociale meid. Tijdens de herfstvakantie trekt ze samen met 
de familie Vandevel naar hun vakantiehuisje in Finland om er op hun drie jonge kinderen te passen. 
Terwijl Ron en Lena Vandevel een congres bijwonen, vermaakt Maya zich prima met Lisa, Robbert 
en Chloé. Tot er vreemde dingen beginnen te gebeuren in het huis. De voordeur blijkt plots open 
te staan en er verdwijnt een appel. Maya voelt dat iemand hen in de gaten houdt… Maar wie is die 
persoon en wat is hij van plan?

Stille Denker vertelt het verhaal van twee jonge mensen die erg verschillend zijn, maar ook op elkaar 
lijken. Maya is eerder extravert en ondernemend, Tygo is een introverte denker. Beiden zijn op zoek 

naar verstilling in een wereld die draait om drukte 
en prestatie. Tegen de setting van de prachtige 
Finse natuur leren ze elkaar en zichzelf een stuk 
beter kennen.

•	 Crossmediale promocampagne 
met o.a. videoclips van scènes uit 
het verhaal die via QR-codes in 
het boek te onthullen zijn 

•	 Socialmediacampagne met acteur 
Cédric Galle, bekend van Dertigers, 
Instagram en TikTok

•	 Nawoord van jeugdpsycholoog 
Katrien Dewippe

Annick Beyers is auteur van prenten- en 
kinderboeken. Met Stille Denker schrijft ze voor 
het eerst een verhaal voor young adults. Het boek 
behandelt vragen waar jongeren vandaag mee 
worstelen: over klimaatverandering en respect voor 
de natuur, over duurzaam leven en hun rol in de 
samenleving en hun toekomst. Annick wil jongeren 
tonen dat ze, wanneer ze in zichzelf geloven, veel 
meer kunnen bereiken dan ze soms denken.Annick Beyers

Stille denker

ca 240 pagina’s | €22,95 | 15 x 23 cm | NUR 
284 | Paperback | Verschijnt in september 
2023

isbn 9789493293359

9 789493 293359
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13GLINSTERENDE VINNEN
JOSSE DE MAESSCHALCK 

Over het belang van identiteit

In een dystopische, conservatieve gemeenschap groeit de onzekere en eenzame Gunnar op. 
Gunnar staat op het punt achttien jaar te worden. Zoals alle achttienjarige jongens van zijn dorp 
zal hij moeten deelnemen aan de eeuwenoude traditie van De Vangst. Dit is een ritueel dat van alle 
jongens een man maakt, maar het draagt heel veel mysterie met zich mee.

Gunnar kijkt allesbehalve uit naar De Vangst. De onopgeklaarde verdwijning van zijn moeder toen 
hij nog maar een baby was, heeft zijn leven getekend, en doet hem ook vermoeden dat dit alles te 
maken heeft met het ritueel. Maar bovenal is Gunnar verliefd op Remus, de zoon van één van de 
notabelen die ook zal deelnemen aan De Vangst 
en… Remus is ook verliefd op hem. 

Gunnar en Remus smeden een plan om samen 
te vluchten. Kiest Gunnar voor Remus en gaat 
hij dus tegen de gemeenschap in? Of lost hij het 
verwachtingspatroon in dat men van hem en iedere 
andere jongen heeft? Zal hij eindelijk antwoorden 
krijgen op de vragen over zijn voor hem onbekende 
moeder? Één ding is zeker, en dat is dat hun leven 
na De Vangst er volledig anders zal uitzien! 

Een herkenbaar verhaal in een 
onbekend jasje

Josse De Maesschalck (°1996) is al acht jaar 
actief in de audiovisuele sector, onder andere als 
scenarist en regisseur. Met zijn verhalenfabriek 
WAANZIN bouwt hij gestaag aan een crossmediaal 
oeuvre. Glinsterende vinnen is zijn prozadebuut, de 
uitgewerkte versie van het script voor een kortfilm.
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Josse De Maesschalck
Glinsterende vinnen

ca 110 pagina’s | €20,00 | 14 x 21 cm | NUR 
285 | Paperback | Verschijnt in december 
2023

isbn 9789493293465

9 789493 293465

Naarmate het belang van identiteit groeit, groeit ook het 
conservatisme aan minstens dezelfde snelheid.



14 GETATOEËERDE SCHERVEN
ARUNA MATTEN

Een verhaal van liefde, verlies en vriendschap

Oliver Stephen is een tatoeëerder en schrijft samen met zijn tweelingzus Freya een roman. Zijn zus 
lijdt aan een depressie, maar vindt steun in het verhaal. Na de verkoop van hun eerste exemplaar 
pleegt ze echter zelfmoord. Oliver is gebroken en verliest ook de motivatie om te schrijven. Zijn 
beste vriend Felix doet er alles aan om hem te helpen, maar Oliver laat zich volledig gaan. Na de 
tragische dood van Freya krijgt het boek veel media-aandacht, wat Oliver een enorm schuldgevoel 
bezorgt. Hij staat op het punt om te bezwijken, maar Felix steunt hem door dik en dun.

Drie jaar later krijgt Oliver een aanbod om zijn boek te laten verfilmen. Hij en Felix besluiten naar 
Australië te trekken om het van dichtbij mee te maken, maar dan wordt Felix ernstig ziek. Oliver wil 

bij hem blijven, maar Felix wil niets liever dan dat 
Oliver zijn droom en die van Freya laat uitkomen.

Uiteindelijk vertrekt Oliver met pijn in zijn hart naar 
Australië. Daar ontmoet hij Betty, met wie hij een 
relatie begint. Wanneer Betty Felix’ telefoonnummer 
te pakken krijgt, plannen ze stiekem zijn reis naar 
Australië. Zal Felix genezen? Worden de vrienden 
herenigd? In een meeslepende finale lijkt alles op 
zijn pootjes terecht te komen, of misschien niet…

Vriendschap overwint zelfs de 
donkerste stormen

Aruna Matten (°2003) woont in Zonnebeke, maar 
studeert aan de Vives Hogeschool in Brugge. 
Daar volgt ze de opleiding Business Languages 
and Interpreting/Vertaler-Tolk. Ze schrijft proza 
en poëzie, al sinds ze het zich kan herinneren. 
Getatoeëerde scherven is haar debuut.

Aruna Matten
Getatoeëerde scherven

ca 260 pagina’s | €24,95 | 15 x 23 cm | NUR 
285 | Paperback | Verschijnt in december 2023

isbn 9789493293458
9 789493 293458
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Reis mee in de schaduw van woorden naar een onbekende 
bestemming waar de hoofdpersonen vechten voor hun dromen!



15DE VERLOREN PREMIEJAGER
JOY VANGAMPELAERE 

Leven en avontuur van een doelloze man

De nabije toekomst, enkele decennia na de apocalyps. Een onbekende man beweegt zich doelloos 
rond in het leven. Hij is een premiejager die goed is in zijn werk, maar zijn passie lijkt hij kwijt. 
De routine sleept hem voort, tot bepaalde gebeurtenissen hem voor eens en voor altijd zullen 
veranderen.

De mensen die hij tegenkomt zullen een grote rol spelen in zijn leven. Samen met zijn vrienden 
beleeft hij avonturen in een gevaarlijke wereld die helemaal op zijn kop staat. Hij probeert te 
overleven door te doen waar hij goed in is: jagen. Maar op een bepaald moment is hij verplicht om 
zich te moeien met zaken die hij liever nooit had 
ontdekt. Zijn verleden, dat hij amechtig trachtte te 
vergeten, haalt hem in en komt hem steeds vaker 
opzoeken.

Aangrijpende sciencefiction die je op 
sleeptouw neemt

Joy Vangampelaere (°1992) werkt als 
alarmoperator in de bewakingssector. Schrijven 
doet hij na zijn uren, sinds 2013. Als vrije en 
optimistische ziel wil hij anderen inspireren om hun 
dromen na te jagen. Door dit boek te schrijven en 
zijn werk te delen met lezers begint hij zijn eigen 
droom te vervullen: een leven vol avontuur en 
fantasie, op papier en in de echte wereld.
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Joy Vangampelaere
De verloren premiejager

ca 180 pagina’s | €20,00 | 14 x 21 cm | NUR 
285 | Paperback | Verschijnt in november 
2023

isbn 9789493293427

9 789493 293427

Voor de liefhebbers van Frank Herbert en Ray Bradbury



16 FANTASIA 3: BEDORVEN BLOED
CHLOÉ DE MEERSCHMAN    

Ga mee op avontuur in een wonderlijk universum

Scarlett heeft de aanval overleefd, maar zit wel onder de brandwonden. Haar hobbelige huid laat 
haar nog meer naar bloed verlangen dan ooit tevoren. Maar de vriendelijke Heks Merida heeft al 
een oplossing gevonden: er bestaat een drankje dat alles geneest, zowel Scarletts huid als Elodies 
vleugels. Maar het recept is ingewikkeld en de ingrediënten zijn bijna onmogelijk te verkrijgen...

Toch aanvaardt Scarlett de missie. Bijgestaan door haar beste vriend Robert, Elodie, Vampier Chris 
en haar vriendje Jack trekt de bloeddorstige Vampier doorheen Fantasia op zoek naar de schub van 
een Zeemeermin, de traan van een Reus, het bloed van een Cowboy en het gif van de Sneeuwslang.

Derde deel van het fantasyverhaal 
vol misdadige spanning en een 
vleugje humor

Een gevaarlijke tocht vol vriendschap, 
onverschrokkenheid en liefde lokt het vijftal tot in 
de verste uithoeken van verschillende Rijken. Het 
brengt hen dichter bij elkaar, maar laat hen ook hun 
diepste geheimen en gevoelens ervaren.

Fantasia 3: Bedorven bloed is het derde deel 
in de young adult-fantasyreeks van Chloé De 
Meerschman, waarvan de vorige delen verschenen 
in 2018 en 2021. Hoe vergaat het onze helden 
Jack en Scarlett? Je leest het allemaal in dit nieuwe 
meeslepende vervolg!

Chloé De Meerschman
Fantasia 3: Bedorven bloed

ca 260 pagina’s | €22,95 | 15 x 23 cm | NUR 
285 | Paperback | Verschenen in juli 2023

isbn 9789493293311
9 789493 293311
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Voor de fans van Thea Beckman en Tonke Dragt



17HOERA, MET PENSIOEN!
MARIE-PAULE VAN HOUTTE 

De geneugten van een leven op rust

Met pensioen gaan betekent een ommekeer in iemands leven, en dit op oudere leeftijd. De strips 
van Marie-Paule Van Houtte gaan dan ook over het dagdagelijkse leven, gebracht met empathie en 
humor. De herkenbare situaties zullen je doen lachen, relativeren en begrip opbrengen voor jezelf 
en je medemens.

De inspiratie voor de tekeningen haalt Marie-Paule uit eigen ervaringen van vroeger en nu. 
Met een scherpe blik op mensen rondom zich vindt ze voortdurend nieuw materiaal en leuke 
aanknopingspunten. Het echte leven zit immers in kleine dingen die je ontdekt door te observeren: 
het gedrag van mensen en dieren, de bekommernissen, de verwachtingen…

Heerlijk herkenbaar en onweerstaanbaar grappig!

Marie-Paule Van Houtte tekent al enkele jaren strips voor het Nederlandse tijdschrift Vijftig+ 
Magazine. De beste ervan heeft ze nu gebundeld onder het thema ‘Met pensioen’. Jarenlang was 
Marie-Paule vaste medewerker in een gemeentelijke bibliotheek. Ze heeft altijd een voorliefde gehad 
voor expressief taalgebruik, via tekst en tekeningen, en met veel gevoel voor humor. Ze leeft graag in 
het hier en nu, en op dit moment betekent dat voor haar: met pensioen gaan!

STRIPS

Marie-Paule Van Houtte
Hoera, met pensioen!

96 pagina’s | €17,95 | 21 x 15 cm | NUR 360 | 
Softcover | Verschijnt in december 2023

isbn 9789493293472
9 789493 293472

Wat betekent het om met pensioen te gaan? Je kunt ernaar uitkijken 
en tegelijk kan het ook wat afschrikken. Want hoe vul je dat dan in?



18 WOMBAT & VLERKJE: OP ZOEK NAAR DE MAKI
KRISTIAAN VANDENBUSSCHE    

Op avontuur in de Afrikaanse natuur

Wombat is een lieve beer en Vlerkje is een grappige vleermuis. Beiden zijn bioloog. Ze gaan samen 
op zoek naar de maki, een zeldzaam aapje in Afrika. Hun avontuurlijke tocht loopt door de woestijn, 
langs de savanne en over de bergen.

De maki is echter nergens te bespeuren. Bovendien raken Wombat en Vlerkje de weg kwijt en dreigt 
er gevaar in de jungle. Gelukkig worden ze geholpen door vele andere dieren. Helpen jullie mee om 
de maki te vinden?

Maak kennis met de belevenissen van dit nieuwe olijke duo!

Kristiaan Vandenbussche (°1975) is een bekende advocaat en strafpleiter in Gent. Hij woont aan 
de Belgische kust, dicht bij de zee en de natuur. In zijn vrije tijd vlucht hij graag in de wereld van de 
fantasie. In 2020 werd zijn debuutthriller Cupido meteen een bestseller in België.

Vanuit zijn liefde voor dieren en verre reizen maakt hij ook prentenboeken voor kinderen. Opvallend 
is zijn alternatieve stijl met het gebruik van warme kleuren. De teksten zijn in rijmvorm. Zijn leerrijke 
verhalen werken inspirerend voor kinderen.

Kristiaan Vandenbussche
Wombat & Vlerkje: op zoek naar de maki

32 pagina’s | €20,00 | 30 x 21 cm | NUR 270 | 
Hardcover | Verschijnt in oktober 2023

isbn 9789493293410
9 789493 293410
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Een charmant verhaal vol toffe, warme en kleurrijke tekeningen dat 
niet mag ontbreken in de kinderboekenkast



19DE MOOISTE DROOM
GUDRUN TAHON 

Hondje Tessa ontdekt iets waardevols

Tessa is een klein, wit hondje dat vaak alleen thuis zit.
Ze kijkt door het raam en ziet heel veel gebeuren.
Ze ziet een flauwe kat, de ijscokar, een hond in een buggy en wel honderd ballonnen.
Tessa droomt over spannende avonturen.
Ze wil wonen in een snoeppaleis, racen met een sportauto, zwieren aan lianen in de jungle 
en zoeven door de ruimte.
Maar ze mist haar baasje en haar thuis.
Wat is nu die mooiste droom? En wat is voor Tessa echt het belangrijkste?

Een leerzaam en ontwapenend verhaal voor de allerkleinsten onder 
ons
De mooiste droom is het derde prentenboek van Gudrun Tahon. De schrijfster publiceerde in 2018 Ik 
ben ik, een kinderboek waarin schaapje Vlas worstelt met ‘anders-zijn’. Ook Echte vrienden (2020) was 
naast een prachtig en kleurrijk geïllustreerd boekje vooral een heel leerrijk verhaal. 

Het witte hondje Tessa zal net als Vlas de harten stelen van haar lezers. Het verhaal is op rijm 
geschreven in zeer korte zinnen, dus ook geschikt voor de allerjongsten. KIN
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Gudrun Tahon
De mooiste droom

32 pagina’s | €20,00 | 24 x 17 cm | NUR 270 | 
Hardcover | Verschijnt in november 2023

isbn 9789493293397
9 789493 293397

Derde prentenboek in de reeks van Gudrun Tahon, 
om samen te lezen of voor te lezen!




